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ONTDEKKEN



HET BEGIN VAN DE REIS

ER WAREN 
EENS TWEE 

JONGE 
GELIEFDEN...

Zij heette Lotus en hij Diamant. Na een lange omzwerving vonden ze elkaar terug - een beetje wijzer, maar nog even speels 
als toen. Samen ontdekten ze dat liefde geen eindbestemming is, maar een reis. Eén die je keer op keer opnieuw mag 
beginnen.

Om die reis een plek te geven, schiepen ze zeven zalen van een koninklijk paleis. Verborgen in de Achterhoekse natuur, op 
Land Goed net buiten Lochem, waar bomen fluisteren en de tijd zich anders gedraagt. In iedere zaal wacht een schatkist. 
Een ritueel. Een uitnodiging.

In de volksmond noemen ze deze zalen Love Bubbles.

Voor elk liefdesverhaal. Op elk moment van de reis.



HET VERHAAL ACHTER LOVE BUBBLES

Love Bubbles ontstond uit een helder verlangen: een plek scheppen waar liefde, ontspanning en verbinding niet worden opgezocht, 
maar vanzelf ontstaan. Ver weg van de drukte, diep in het hart van de Achterhoekse natuur. Op het LandGoed net buiten Lochem, in het 
coulisselandschap dat deze streek zo eigen is, werden de eerste Bubbles ontworpen. Ruimtes waarin niets wordt gevraagd, en alles wordt 
gegeven.

Het Land Goed is geen locatie. Het is een stemming. Bomen fluisteren, het terras kijkt uit op groen, het privé-wellness is een eigen domein. 
De natuur doet hier wat zij het beste kan: stilte geven zonder inspanning.

Elke Bubble is een zorgvuldig samengestelde beleving van 21 uur. Volledig verzorgd van eten en drinken tot badjassen, saunadoeken en 
slippers. Niets ontbreekt. De enige keuze die wordt gevraagd, is die voor verbinding.

Love Bubbles is er voor elk liefdesverhaal. Voor wie net begint, voor wie opnieuw begint, en voor wie het vertrouwde wil vieren. De 
beleving past zich aan met wellness, rituelen, stilte en aanraking als vaste kern. En voor wie meer wil: verdieping is altijd mogelijk, via 
rituelen, tools, producten of retreats.

Alles draait om één ding. De verbinding tussen twee mensen die even helemaal alleen op de wereld mogen zijn.



DE REIS VAN VERBINDING

De reis begint bij een gevoel. Misschien een verlangen naar meer verbinding, naar zachtheid, naar spanning of juist naar stilte. Dat verlangen 
is de ingang. Het wijst de weg naar het liefdesthema dat jullie op dit moment mag dragen — of het nu Passie is, Overgave, Bezinnen, 
Samensmelting, Dromen, Spelen of Extase.

Vanuit dat thema wordt alles afgestemd. De Bubble die jullie betreden voelt als een eerlijke weerspiegeling van wat er tussen jullie leeft. Een 
verrassing, maar nooit een gok.

Voor wie dieper wil gaan, zijn er de Love Sessions. Rituelen, ceremonies en begeleidende belevingen die ruimte maken voor wat er soms 
niet in woorden past. Van een Tantric Massage Ritual tot een Magic Cacao Ceremony, van een Walk & Talk tot persoonlijke begeleiding 
door een seksuoloog. Elk een uitnodiging om iets in beweging te laten komen.

Dan is er de beleving zelf. Eenentwintig uur waarin alles draait om jullie twee. Omgeven door wellness, stilte en liefdevolle details. Geen 
verblijf, maar een keerpunt.

En als jullie vertrekken, neemt de reis een andere vorm aan. In kleine rituelen thuis, in aandachtige aanraking, in wat jullie hebben gevoeld en 
meegenomen. Liefde stopt niet bij het hek van het LandGoed. Ze gaat mee naar huis en groeit daar verder.



VOELEN



MERKPERSOONLIJKHEID

Love Bubbles voelt als iemand die je bij de hand neemt zonder je te leiden. Die ruimte geeft zonder afstand te nemen. Die weet dat liefde 
niet maakbaar is , maar wel gevoed kan worden. Met de juiste plek, het juiste moment, de juiste uitnodiging.

Het merk is warm, maar nooit zoeterig. Sensueel, maar nooit grensoverschrijdend. Speels, maar met een laag eronder die raakt. Love 
Bubbles spreekt niet over liefde als iets wat je moet presteren of verbeteren. Het fluistert dat wat er al is, het waard is om van dichterbij te 
bekijken.

In alles wat Love Bubbles doet en zegt, klinkt dezelfde toon: uitnodigend, beeldend, intiem. Geen instructies, maar impressies. Geen 
stappenplan, maar een gevoel. De taal is poëtisch zonder vaag te zijn, direct zonder te duwen. Ze laat ruimte voor wat een koppel zelf 
invult, omdat de mooiste betekenis altijd tussen twee mensen ontstaat.

Love Bubbles is ook niet voor iedereen tegelijk. Het merk kiest voor diepgang boven bereik, voor resonantie boven ruis. Het richt zich tot 
wie even stil wil staan. Tot wie durft te voelen wat er is. Tot wie gelooft, of wil geloven, dat liefde een bewuste keuze is die je keer op keer 
opnieuw mag maken.

Dat is wat Love Bubbles is. Geen product. Geen concept. Een aanwezigheid die zegt: hier is ruimte voor jullie.



LOGO

De 7 vlakken in het logo staan voor 
oneindige liefde en een constante 
stroom van energie en kracht. 

De gradiënt zorgt voor 
een magisch gevoel. Door 

de verschillende tinten is 
de uitstraling van het logo 

liefdevol, gevoelig en energiek 
met een vleugje seksy. 

Zelfliefde alleen Zelfliefde samen Passie Overgave Bezinnen

Samensmelting Dromen Spelen Extase



Love Bubbles Beige

Love Bubbles Zacht

Love Bubbles Roze

Love Bubbles Kern
#d33248

#e27685

#eaa9b2

#eaa9b2

De uitstraling van deze kleuren komt sterk overeen met de 
kernwaarden van Love Bubbles. 
Roze staat voor zorgzaamheid, medeleven, energie, liefde en 
gevoeligheid, deze kleur is erg rustgevend. 
Verschillende tinten roze creëren spanning, waarbij donkerder 
roze opwindender is dan lichter roze, wat spanningen 
weerspiegelt



TYPOGRAFIE
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 
S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n 
o p q r s t u v w x y z  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 
S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n 
o p q r s t u v w x y z  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IvyPresto, minimalisme met een magisch tintje. De grote x-hoogte, 
dunne schreven, haarlijn en smalle verhoudingen maken dit lettertype 
perfect voor Love Bubbles.
Clean look, chic en ook nog eens goed te lezen met een tintje magie 

“WOORDEN ZIJN 
AANRAKING OP 

AFSTAND”



ERVAREN



DE LIEFDESRITUELEN

Elke liefdesthema heeft een eigen gradient: een visuele aura die de energie en emotionele laag van het thema weerspiegelt. De kleuren zijn 
geïnspireerd op de sfeer en het karakter van de bijbehorende Love Bubble, maar dragen daarnaast ook een symbolische betekenis.

De lijnen binnen de visuele identiteit staan voor beweging, ontwikkeling en groei. Ze verbeelden de innerlijke reis die gasten doormaken tijdens 
hun Love Bubble beleving, van bewustwording en verbinding naar verdieping en transformatie.



Zelfliefde alleen Zelfliefde samen Passie Overgave Bezinnen Samensmelting Dromen Spelen Extase



ZELFLIEFDE ALLEEN



ZELFLIEFDE

BEZINNEN

SAMENSMELTING

PASSIE

OVERGAVE

DROMEN

EXTASE

SPELEN

Alleen: De basis van elke vorm van liefde: 
thuiskomen in jezelf.

Een moment van vertraging om stil
 te staan bij waar jullie staan en waar

 jullie samen naartoe willen.

De vonk die verlangen wakker
maakt en jullie herinnert aan 
de aantrekkingskracht tussen jullie.

De moed om controle los te 
laten en jezelf te openen voor 
vertrouwen, gevoel en verbinding.

Elkaar opnieuw ontmoeten in
 intimiteit en hartsverbinding,
 zonder jezelf te verliezen.

Samen ruimte maken voor 
verlangen, verbeelding en de 
toekomst die jullie willen creëren.

De liefde licht maken door 
nieuwsgierigheid, humor en 
experiment opnieuw toe te laten.

De bekroning van liefde
 waarin alles samenkomt en je

 even voorbij jezelf kunt voelen.

Samen: De basis van elke vorm van liefde: 
thuiskomen in jezelf zodat je je 
kan verbinden met een ander.

&

ZELFLIEFDE ALLEEN

Voordat je jezelf kunt geven aan een ander, moet je jezelf eerst kennen. Niet oppervlakkig, maar in de stilte die ontstaat als alle ruis 
wegvalt. Zelfliefde alleen is het thema dat daarnaar vraagt. Naar aanwezigheid bij jezelf. Naar het durven voelen wat er is, zonder dat 
iemand anders daarin meekijkt.

Dit is geen thema over eenzaamheid. Het is een thema over heel-zijn. Over de zachtheid die je voor jezelf mag hebben, dezelfde 
zachtheid die je misschien moeiteloos aan een ander geeft, maar zelden aan jezelf toestaat.

In de beleving van dit thema krijgt de gast ruimte om te vertragen. Om te ademen. Om te voelen waar spanning zit, waar verlangens 
leven en wat er misschien al te lang onopgemerkt is gebleven. Niet met een agenda, maar met een open uitnodiging.

Want wie zichzelf beter kent, heeft meer te geven. Aan de liefde. Aan de relatie. Aan het leven dat buiten de Bubble verder gaat.



#ae7983

#d1aeaf

#ddc2c3

Paars is van oudsher de kleur van innerlijke wijsheid en zachte 
kracht. De lichte tint draagt een bijna dromerige kwaliteit teer 
genoeg om ruimte te geven, diep genoeg om iets te betekenen. 
Hij nodigt uit tot inkeer, tot stilte, tot de zachte ontmoeting 
met jezelf. Niet confronterend, maar uitnodigend. De kleur van 
het moment waarop je jezelf eindelijk de aandacht geeft die je 
altijd al verdiende.



NOVAROZENKWARTS
Rozenkwarts is al eeuwenlang de steen van het hart. Hij 

wordt al generaties lang gedragen door mensen die op zoek 
zijn naar zachtheid. Naar innerlijke rust. Naar de moed om 
zichzelf even serieus te nemen als ze dat voor een ander 

doen.

De steen werkt niet luid. Hij dringt zich niet op. Zoals de 
beste zelfzorg dat ook niet doet. Rozenkwarts herinnert 

eraan dat liefde voor een ander begint bij de ruimte die je 
jezelf geeft. Bij het durven voelen wat er is. Bij het durven 

rusten zonder te rechtvaardigen waarom.

In de context van Zelfliefde alleen is rozenkwarts meer dan 
een symbool. Hij is een uitnodiging. Om de handen even 
stil te houden. Om naar binnen te keren in plaats van naar 
buiten te kijken. Om te ontdekken wat er leeft als alle ruis 

wegvalt en jij alleen nog maar jezelf bent.

Want wie zichzelf werkelijk liefheeft, hoeft dat niet te 
verdienen. Rozenkwarts fluistert dat al heel lang. Hij wacht 

alleen tot je stilstaat lang genoeg om het te horen.

Nova betekent nieuw licht. In de sterrenkunde is een nova 
een ster die plotseling veel helderder gaat schijnen, niet 

omdat er iets van buitenaf verandert, maar omdat er van 
binnenuit een proces in gang wordt gezet. Een ontwaking. 
Iets wat er al was, maar nog niet volledig tot zijn recht was 

gekomen.

Dat is precies wat het thema Zelfliefde alleen in beweging 
kan zetten. Geen grote transformatie die je kunt aanwijzen 

op een tijdlijn. Geen keerpunt met een voor en een na. 
Maar een zachte verschuiving,  het moment waarop je jezelf 

terugziet en herkent. Waarop je stopt met wachten tot 
iemand anders je vertelt wie je bent, en begint te luisteren 

naar wat er al die tijd al in je fluisterde.

Nova staat voor het licht dat al in je aanwezig was. Dat 
nooit weg is geweest, maar misschien even vergeten was te 
schijnen. Onder de drukte van het dagelijks leven, onder de 

verwachtingen van anderen, onder de lagen die je in de loop 
der jaren over jezelf heen hebt gelegd zonder het te merken.



ZELFLIEFDE SAMEN



ZELFLIEFDE SAMEN

Twee mensen die elkaar liefhebben, zijn nog geen twee mensen die elkaar kennen. Zelfliefde samen is het thema dat vraagt om eerlijk 
naast elkaar te staan. Niet versmolten, niet op afstand maar present. Als jezelf, bij de ander.

Dit thema gaat over de moed om gezien te worden. Over het loslaten van het masker dat je misschien jaren geleden onbewust 
optrok, en ontdekken wat er daaronder leeft. Niet als oordeel, maar als ontdekking. Want de ander is ook een spiegel en wat je daarin 
ziet, vertelt iets over jou.

In de beleving van dit thema ontstaat ruimte voor echte ontmoeting. Niet de ontmoeting van alledag, maar de diepere laag 
daaronder. Waar kwetsbaarheid geen zwakte is, maar de kortste weg naar verbinding.

Wie zichzelf durft te tonen, nodigt de ander uit hetzelfde te doen. Zo wordt zelfliefde samen het fundament waarop alles verder kan 
groeien.



#852d42

#d76c72

#d7b2bb

Dezelfde wijsheid als Zelfliefde alleen, maar voller. Rijper. Het 
donkerdere paars draagt meer gewicht, de diepte die ontstaat 
als twee mensen niet alleen zichzelf kennen, maar ook de 
moed hebben om dat met elkaar te delen. Waar licht paars 
fluistert, spreekt dit paars met meer overtuiging. De kleur van 
kwetsbaarheid die is omgezet in kracht, van zelfkennis die 
verbinding wordt.



ROZENKWARTS MIRA
Rozenkwarts is de steen van het hart, maar een hart staat 

nooit alleen. Dezelfde zachtheid die hij oproept in het stille 
moment met jezelf, ontvouwt zich ook tussen twee mensen 

die naast elkaar durven staan. Als zichzelf, bij de ander.

In een relatie is rozenkwarts geen steen van grote gebaren. 
Hij is de steen van het kleine. Van de blik die echt kijkt. Van 
de hand die pakt zonder reden. Van het gesprek dat begint 
met: hoe gaat het écht met je? Hij herinnert eraan dat liefde 
geen toestand is die vanzelf blijft bestaan, maar een keuze 

die je samen blijft maken. 

Zelfliefde samen vraagt om de moed om gezien te worden. 
Om de kwetsbaarheid te tonen die je misschien al lang 

verborgen houdt. Rozenkwarts begeleidt dat proces met 
een stille warmte. Hij opent geduldig de ruimte waarin twee 

mensen elkaar opnieuw kunnen ontmoeten. 

Want wie zichzelf laat zien, nodigt de ander uit hetzelfde te 
doen. En in die wederzijdse ontmoeting ontstaat iets wat 

geen enkel gebaar kan afdwingen: echte verbinding.

Mira betekent verwondering. Een ster die zichtbaar wordt doordat je écht kijkt. En 
misschien is dat precies wat liefde soms vraagt: niet om harder je best te doen, maar 

om opnieuw te leren zien. Jezelf. De ander. Wat er tussen jullie leeft.

Dat is Mira in de context van Zelfliefde samen. Twee mensen die elkaar niet 
compleet hoeven te maken, maar elkaar wel helpen herinneren aan wie ze werkelijk 
zijn. Niet door elkaar te veranderen, maar door ruimte te geven aan alles wat er al is.

Want zelfliefde binnen een relatie gaat niet alleen over jezelf dragen. Het gaat ook 
over jezelf durven laten zien. Over eerlijk zijn in wat je voelt, waar je naar verlangt, 
waar je bang voor bent. En ontdekken dat echte verbinding vaak ontstaat op het 

moment dat je stopt met jezelf verbergen.

Mira staat bij dit thema voor bewust kijken. Naar jezelf. Naar elkaar. Naar de 
patronen, verlangens en stiltes die in iedere relatie bestaan. Niet om iets te 

repareren, maar om opnieuw contact te maken met wat er onder de oppervlakte 
leeft.

Bij Love Bubbles geloven we dat liefde verdiept wanneer twee mensen elkaar blijven 
ontmoeten met nieuwsgierigheid. Niet alleen in de ander, maar ook in zichzelf.



PASSIE



PASSIE

Passie is niet iets wat je hebt of niet hebt. Het is iets wat je kiest. Keer op keer, bewust, met aandacht voor wat er tussen jullie beweegt.

Dit thema gaat over vuur. Niet het vuur van het begin, dat laait vanzelf op. Maar het vuur dat je onderhoudt. Dat je aanwakkert als het 
smeult, dat je eert als het brandt. Passie vraagt aanwezigheid. Een blik die echt kijkt. Een aanraking die bedoeld is.

In de beleving van dit thema wordt spanning geen toeval maar een keuze. Ruimte voor spel, voor het durven vragen wat je wilt en het 
durven geven wat de ander verlangt. Zonder script, maar niet zonder intentie.

Want passie die bewust wordt aangegaan, brandt anders. Dieper. Langer. En laat iets achter dat niet verdwijnt als de deur van de 
Bubble achter jullie sluit.



#3c1717

#6a1415

#a24642
Donkerrood is de kleur van wat niet langer wacht. Hij 
is opwindend zonder te schreeuwen, intens zonder te 
overweldigen. Donkerrood staat voor de energie die ontstaat 
als twee mensen volledig aanwezig zijn bij elkaar  geen 
afleiding, geen terughoudendheid, alleen het moment.



JASPIS RAW
Jaspis is geen zachte steen. Hij heeft gewicht, textuur, 

karakter. Gevormd over miljoenen jaren onder intense druk 
en hitte en juist daarin ligt zijn kracht. Dat maakt jaspis de 
steen van passie bij uitstek. Niet de passie van het eerste 

moment, die vanzelf komt en vanzelf gaat. Maar de passie 
die je kiest. Die je onderhoudt. Die je aanwakkert als hij 

smeult en eert als hij brandt. Jaspis herinnert eraan dat vuur 
geen toeval is, het vraagt aandacht, intentie en de moed om 

te blijven voelen wat er tussen jullie beweegt.

De steen staat al eeuwenlang bekend als een bron van 
levenskracht en aardse energie. Hij verbindt je met het 

lichaam, met het hier en nu, met de fysieke aanwezigheid 
van de ander. Want passie leeft niet in gedachten. Hij leeft in 
een blik, in een aanraking, in het moment waarop je volledig 

aanwezig bent bij wat er is.

Want vuur dat bewust wordt brandend gehouden, brandt 
anders. Dieper. Langer. En laat iets achter dat niet verdwijnt 

als de deur van de Bubble achter jullie sluit.

Raw is geen woord dat zich verontschuldigt. Het is eerlijk, 
direct, ongepolijst. En dat is precies wat passie in zijn puurste 

vorm is.

Het symbool van Passie is een lus. Eén vloeiende lijn met 
een begin en een eindpunt, maar daartussenin een moment 

waarop alles samenkomt. Twee kanten die elkaar raken, 
overlappen, verstrengelen. Niet voor altijd, niet zonder 

beweging maar intens, bewust, vol. Zo werkt passie ook. 
Ze heeft een moment van ontbranding, een piek van 

aanwezigheid, en ze laat iets achter als ze doorgaat. Een 
spoor. 

Raw staat voor de laag die overblijft als je alles weghaalt 
wat je geleerd hebt te tonen. Geen performance, geen 

verwachting, geen rol. Alleen wat er werkelijk is. Het 
verlangen dat er altijd al was, maar misschien te lang wachtte 

op toestemming.

Bij Passie vraagt Love Bubbles niet om meer te worden. 
Alleen om minder te verbergen.



OVERGAVE



OVERGAVE

Overgave is misschien wel het moedigste wat een mens kan doen. Niet omdat het zwak is, maar omdat het kracht vraagt om los te 
laten. Om de controle neer te leggen, de gedachten te laten rusten en volledig aanwezig te zijn in wat er is  zonder te weten wat er 
komt.

In een relatie is overgave het moment waarop je stopt met jezelf beschermen en begint te vertrouwen. Niet blind, maar bewust. 
Vanuit de wetenschap dat de ander er is, en dat jij er mag zijn. Overgave vraagt niet om perfectie. Ze vraagt alleen om aanwezigheid.

Dit thema nodigt uit om de teugels los te laten. Om te voelen wat er gebeurt als je niet langer de regie voert, maar de stroom volgt. 
Van het moment, van de ander, van jezelf.



Terracotta is aarde die warmte heeft opgeslagen. Niet het felle 
vuur van passie, maar de gloed die daarna overblijft. Deze 
kleur heeft iets van gebakken klei, van wat onder druk en hitte 
zijn definitieve vorm heeft gevonden. Hij staat voor de warmte 
van volledig loslaten, van je overgeven aan wat er is zonder te 
weten wat er komt. Krachtig en zacht tegelijk.

#e48f70

#a6241c

#d95136



CARNEOOL GAIA
Carneool is de steen van levenskracht en vertrouwen. 

Warm van kleur en diep van energie. Hij draagt de gloed 
van iets wat van binnenuit brandt zonder te verteren. Al 
eeuwenlang wordt hij gedragen door mensen die moed 

zochten. Niet de moed om te vechten, maar de moed om 
open te staan. Om zich over te geven aan wat het leven 

aanbiedt.

In de context van overgave werkt carneool als een 
anker. Hij herinnert eraan dat loslaten geen vallen is, het 

is landen. Dat vertrouwen geen naïviteit is, maar een 
keuze die je bewust maakt. De steen geeft warmte waar 
spanning zit, energie waar twijfel woont. Hij nodigt het 

hart om verder open te gaan dan gewoonlijk veilig voelt.

Carneool draag je niet om sterker te worden. Je draagt 
hem om te herinneren dat je al sterk genoeg bent om los 

te laten.

Gaia is een lijn die begint in zichzelf. Ze rolt op, keert naar 
binnen en stroomt dan zacht en ononderbroken uit in de 

ruimte. 

Dat is precies wat overgave vraagt. Niet het abrupte loslaten, 
maar de vloeiende beweging van binnen naar buiten. Van 

controle naar vertrouwen. Gaia begint krachtig, in een spiraal 
die naar het centrum leidt, en opent zich dan alsof ze zegt: ik 

heb mezelf gevonden, en nu durf ik verder.

Het symbool draagt de essentie van dit thema in zich. 
Want overgave is nooit een zwakte. Het is de beweging van 

iemand die zichzelf goed genoeg kent om zichzelf los te 
kunnen laten. 

Bij Love Bubbles is Gaia de uitnodiging om die beweging te 
maken. Samen, of eerst alleen. Naar binnen, en dan zacht, 

bewust en vol vertrouwen naar buiten.



BEZINNEN



BEZINNEN

Bezinnen is de kunst van het stilstaan. Niet omdat er iets mis is, maar omdat de diepste inzichten komen op het moment dat je 
ophoudt met zoeken. Dat je de drukte loslaat, de agenda vergeet en simpelweg aanwezig bent bij wat er werkelijk leeft tussen jullie.

In een relatie is bezinnen een daad van respect. Voor wat er is opgebouwd, voor wat er misschien is afgesleten of voor wat nog nooit 
goed onder woorden is gebracht. Het is het moment waarop je niet reageert maar voelt. Niet oordeelt maar observeert. Niet oplost 
maar begrijpt.

Bezinnen vraagt om moed van een andere soort. Niet de moed om te handelen, maar de moed om te wachten. Om de stilte te 
verdragen totdat ze iets zegt. Om te vertrouwen dat wat er in rust wordt gevonden, waardevoller is dan wat er in haast wordt 
besloten.



Groen is de kleur van de natuur in haar meest rustgevende 
staat. De kleur van bladeren in de schaduw, van het bos dat 
wacht zonder te eisen. Groen staat voor groei die niet gehaast 
is, voor wijsheid die komt als je lang genoeg stilstaat. Hij 
kalmeert het zenuwstelsel, vertraagt de adem, nodigt de geest 
uit om te landen.

#c4c18e
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JASPIS LOTUS
Jaspis is een steen met geheugen. Gevormd over miljoenen 
jaren, laag na laag, onder geduld en druk. Hij is niet haastig. 

Hij schittert niet direct. Maar wie de tijd neemt om te kijken, 
ziet iets dieps, iets wat pas zichtbaar wordt als je lang genoeg 

stilstaat.

Dat maakt jaspis de steen van bezinnen. Hij past bij het 
moment waarop je niet verder rent, maar achteromkijkt. Niet 

met spijt, maar met nieuwsgierigheid. Wat heeft deze reis 
tot hier gebracht? Wat heeft de relatie gevormd? Wat is er 

gegroeid, wat is er afgesleten, wat verdient nieuwe aandacht?

Jaspis geeft geen antwoorden. Hij schept de rust om de 
vragen toe te laten. Om te zitten met wat is, zonder het 
direct te willen veranderen. Hij is de steen van het diepe 

adem halen en van de bewuste pauze die alles wat daarna 
komt anders maakt.

Het symbool van Bezinnen is Lotus twee lijnen die elkaar 
naderen maar niet sluiten. Een ruimte die met opzet leeg 
blijft. Want bezinnen is niet het vinden van een antwoord. 

Het is het bewaken van de ruimte waarin een antwoord kan 
ontstaan.

De lotusbloem groeit in troebel water. Ze wortelt in de 
modder, maar bloeit boven het oppervlak onberoerd door 
wat eronder beweegt. Zo werkt bezinnen ook. Het vraagt 

niet om een perfect moment of een opgeruimd hoofd. Het 
vraagt alleen om de bereidheid om omhoog te groeien, ook 

als de omstandigheden dat niet vanzelf uitnodigen.

De twee lijnen van Lotus staan voor twee mensen die 
naast elkaar stilstaan. Die niet naar elkaar reiken om iets 

op te lossen, maar om samen te zijn in de stilte. Die ruimte 
laten tussen hen in, en in zichzelf. Want soms is de mooiste 

verbinding niet die van de aanraking, maar die van de 
gedeelde rust.



SAMENSMELTING



SAMENSMELITING

Samensmelting is niet het verdwijnen in de ander. Het is het ontdekken van wat er ontstaat als twee mensen zo volledig aanwezig zijn 
bij elkaar, dat de grens tussen jou en mij even zacht wordt. 

Het is een van de zeldzaamste ervaringen in een relatie. Niet omdat ze moeilijk te creëren is, maar omdat ze vraagt om iets wat we 
zelden volledig toestaan: het loslaten van de behoefte om jezelf te bewaken. Om even niet te managen hoe je overkomt. Om te 
vertrouwen dat de ander je opvangt, ook als je niet weet hoe je valt.

Samensmelting gebeurt niet. Ze wordt uitgenodigd. Door de bewuste keuze om dichterbij te komen dan gewoonlijk veilig voelt. En 
in dat moment, als twee mensen werkelijk samenvloeien, ontstaat er iets wat groter is dan elk van hen apart.



#e98277
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Koraal leeft tussen rood en oranje in, tussen intensiteit en 
zachtheid. Het is de kleur van iets wat beweegt, wat nooit 
helemaal stilstaat. De lichte gloed van binnenuit suggereert 
het moment waarop twee mensen zo dicht bij elkaar komen 
dat er een nieuw licht ontstaat, iets wat alleen samen mogelijk 
is. Koraal is de kleur van verbinding die voelbaar is in het 
lichaam, niet alleen in het hoofd.



AMETHIST LEELA
Amethist is de steen van verbinding en innerlijke rust. Al 
eeuwenlang wordt hij geassocieerd met helderheid van 

geest en openheid van hart. Met het vermogen om te voelen 
zonder te oordelen.

In de context van samensmelting is amethist de steen die 
de overgang begeleidt. Van twee aparte werelden naar één 
gedeelde ruimte. Hij kalmeert wat gespannen is, verzacht 

wat zich verdedigt, opent wat gewend is gesloten te blijven. 
Niet met kracht, maar met een stille, aanhoudende warmte.

Amethist herinnert eraan dat samensmelting geen prestatie 
is maar een toestand. Iets wat ontstaat als je ophoudt met 

proberen en begint met voelen. Als je de gedachten laat 
zakken en het lichaam laat spreken. Als je de ander niet 

langer bekijkt maar werkelijk ziet.

Leela is twee spiralen die in elkaar overlopen. Geen begin 
dat duidelijk van het einde te onderscheiden is, alleen de 

onophoudelijke dans van twee lijnen die elkaar zoeken en 
vinden, loslaten en terugkeren.

In de Sanskriettaal betekent Leela spel. Het goddelijke spel 
van het leven dat zichzelf ontvouwt zonder einddoel. En dat 

is precies wat samensmelting in zijn diepste vorm is. Niet 
een moment dat je vasthoudt, maar een beweging die je 

toestaat. Die je niet stuurt maar volgt. Die je verrast, telkens 
opnieuw, omdat ze nooit twee keer hetzelfde is.

De twee spiralen van Leela staan voor twee mensen die 
hun eigen beweging kennen en die beweging durven delen. 

Die niet opgaan in de ander, maar wel samenvloeien. Die 
hun eigenheid bewaren én de verbinding toelaten. Want 

de mooiste samensmelting is niet die waarbij je jezelf 
kwijtraakt. Het is die waarbij je jezelf terugvindt in de ogen 

van de ander.



DROMEN



DROMEN

Dromen is de taal van wat nog niet is, maar al wel wordt gevoeld. In een relatie is dromen niet naïef. Het is noodzakelijk. Want wie niet 
meer durft te dromen met de ander, is opgehouden te geloven in wat er samen nog kan groeien.

Dromen samen is een daad van intimiteit. Het vraagt om het delen van wat je misschien nooit hardop hebt uitgesproken. Van wat je 
hoopt, wat je verlangt, wat je nog niet durft te willen maar stiekem al voelt. Het vraagt om een ander die luistert zonder te oordelen, 
die ruimte geeft zonder te sturen.

In de stilte van dit thema mag alles bestaan wat nog geen vorm heeft. Geen plannen, geen deadlines, geen realiteit die begrenst. 
Alleen de vrijheid om samen te voelen waar jullie naartoe verlangen als mensen, als geliefden, als reizigers op dezelfde weg.



#f59e2e
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Goud is het licht dat je niet kunt vasthouden maar altijd kunt 
voelen. Amber draagt de warmte van iets wat lang heeft 
gerijpt. Samen staan ze voor het verlangen dat al bijna vorm 
heeft, voor de droom die aan de rand van het bewustzijn 
zweeft. Warm genoeg om te voelen, licht genoeg om te blijven 
stromen.



RUWE MAANSTEEN AURORA
Ruwe maansteen is niet gepolijst. Hij is niet gladgemaakt 

voor het oog van een ander. Hij is zoals hij gevonden werd, 
met al zijn natuurlijke textuur en glans. En juist daarin ligt 
zijn schoonheid. Hij hoeft niets te bewijzen. Hij is gewoon 

wat hij is.

Maansteen wordt al eeuwenlang geassocieerd met intuïtie, 
gevoel en de zachte wijsheid van het onderbewuste. Met 
de maancyclus, met eb en vloed. Hij opent de deur naar 

wat onder de oppervlakte leeft,  de dromen die je overdag 
vergeet maar ‘s nachts altijd terugkomen.

In zijn ruwe vorm voegt hij daar iets aan toe: eerlijkheid. 
De bereidheid om niet te verstoppen wat er is. Om te 

dromen zonder het eerst te polijsten voor een ander. Ruwe 
maansteen past bij het thema Dromen omdat hij uitnodigt 
tot echtheid. Tot het delen van wat nog kwetsbaar is, nog 
onaf, nog niet klaar om de wereld in te gaan. Maar al wel 

voelbaar. Al wel waar.

Aurora is de dageraad. Het eerste licht dat de horizon kleurt 
voordat de zon zich toont. Niet het volle daglicht, niet de 

zekerheid van de dag maar het moment daarvoor. Het 
moment van mogelijkheid, van zachte kleur, van de wereld 

die nog alles kan worden.

Zo voelt dromen ook. Het is niet het hebben, maar het 
naderen. Niet de aankomst, maar de reis ernaartoe. Aurora 

als symbool vraagt niet om een eindbestemming. Hij vraagt 
om de bereidheid om omhoog te kijken. Om te geloven dat 
wat aan de horizon gloeit, de moeite waard is om naartoe te 

bewegen.

Bij Love Bubbles is Aurora de uitnodiging om samen te 
kijken naar wat er nog niet is en het toch al te voelen. Om te 
dromen zonder haast. Om de horizon te eren als wat hij is: 

niet een grens, maar een opening.



SPELEN



SPELEN

Spelen is de meest onderschatte vorm van liefde. We leren het als kind en vergeten het als volwassene. Ergens tussen de 
verantwoordelijkheden, de gewoontes en de ernst van het dagelijks leven raakt de speelsheid stil. Maar ze verdwijnt nooit helemaal. 
Ze wacht alleen tot er ruimte voor haar is.

In een relatie is spelen de kortste weg naar verbinding. Het is lachen om niets. Uitdagen zonder te winnen. Het is de blik die zegt: ik 
zie je, en ik vind je leuk niet omdat je iets doet, maar gewoon omdat je er bent.

Spelen vraagt om loslaten. Om het even niet zo serieus te nemen, niet de relatie, maar de druk eromheen. Om te ontdekken dat de 
lichtste momenten soms de diepste verbinding geven. Dat een glimlach iets kan openen wat woorden niet bereiken. Dat samen 
spelen ook samen zijn is, op de meest eerlijke manier.



#286e93
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Blauw heeft lucht in zich. Vrijheid. Onbevangenheid. Dit 
gedempte staalblauw is niet kinderlijk maar wel licht van geest. 
De kleur van een open hemel, van ruimte zonder agenda. 
Blauw kalmeert de ernst die we gewend zijn mee te dragen 
en maakt plaats voor spontaniteit. Voor de lach die nergens 
vandaan lijkt te komen. Voor het moment waarop je vergeet te 
bedenken wat je doet en gewoon begint.



CELESTIEN ODIN
Celestien is een steen die ademt. Lichtblauw, met een 

kalmte die niet zwaar aanvoelt maar juist bevrijdt. Hij wordt 
geassocieerd met helderheid, lichtheid en de vrijheid om 

jezelf te zijn zonder het gewicht van verwachting. Een steen 
die niet vasthoudt, maar loslaat.

In de context van spelen is celestien de steen die 
toestemming geeft. Om te genieten van het moment zonder 

het meteen te willen begrijpen of bewaren. Hij herinnert 
eraan dat niet alles diep hoeft te zijn om waardevol te zijn, 

dat lichtheid zijn eigen wijsheid draagt.

Celestien past bij Spelen omdat hij het hoofd kalmeert en de 
geest vrijmaakt. Omdat hij ruimte geeft aan de spontaniteit 
die al die tijd al aanwezig was, maar misschien te lang werd 

ingehouden. Hij is de steen van de onverwachte lach, van het 
gebaar dat niemand zag aankomen, van de verbinding die 

ontstaat als je even stopt met nadenken en gewoon begint.

Odin is twee lijnen die een hoek vormen. Strak, direct, 
zonder omwegen en toch vol karakter. Want juist in die 

eenvoud zit de kracht. Gewoon twee lijnen die elkaar vinden 
en samen iets nieuws vormen.

Dat is spelen in zijn puurste vorm. Niet ingewikkeld. Niet 
uitgedacht. Gewoon twee mensen die een richting kiezen 

en daarin iets creëren wat er daarvoor niet was. 

Odin is in de Noordse mythologie de god van wijsheid én 
van avontuur. Van ernst én van speelsheid. Van de man 

die weet wanneer hij moet nadenken, maar ook wanneer 
hij gewoon moet durven. Dat dualiteit zit in het symbool: 

recht en helder, maar met een wending die je niet verwacht. 
Een hoek die zegt hier slaan we af. Hier kiezen we voor iets 

anders.

Odin is de uitnodiging om even niet te weten wat er gaat 
gebeuren. Om te spelen met elkaar, met het moment, met 

de mogelijkheden die ontstaan als je de ernst even neerlegt 
en gewoon begint.



EXTASE



EXTASE

Extase is het moment waarop alles samenvalt. Het is de toestand waarin het lichaam, het hart en de geest volledig samenkomen en 
er even niets meer hoeft, niets meer ontbreekt, niets meer anders kan zijn dan het is.

In een relatie is extase zeldzaam. Niet omdat ze ver weg is, maar omdat ze vraagt om volledig aanwezig te zijn. Om alle lagen van 
bescherming los te laten de controle, de gedachten, de neiging om te observeren in plaats van te voelen. Extase laat zich niet 
forceren. Ze ontstaat in de ruimte die overblijft als je alles loslaat wat je vasthoudt.

Dit thema is het hoogtepunt van de reis niet als prestatie, maar als genade. Als het moment waarop alle voorgaande thema’s 
samenkomen. De zelfliefde, de passie, de overgave, de samensmelting ze leiden allemaal hiernaartoe. Naar het moment waarop twee 
mensen zo volledig aanwezig zijn bij elkaar en bij zichzelf, dat er even geen grens meer is tussen binnen en buiten, tussen geven en 
ontvangen, tussen jij en ik.
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Het lichtste van allemaal en tegelijk het meest geladen. 
Gebroken wit is de kleur van helderheid, van puurheid, van 
het moment waarop alles wegvalt en alleen het essentiële 
overblijft. Zoals kristal het licht weerkaatst zonder het te 
kleuren, zo weerspiegelt dit tint de zuiverheid van het meest 
volledige moment. Niet leeg, maar vrij. Niet stil, maar volledig 
aanwezig.



KRISTAL DIAMOND
Kristal is de puurste steen die bestaat. Kleurloos, 

helder, hij weerkaatst het licht van alles om hem heen 
en versterkt wat er al is. Hij voegt niets toe. Hij neemt 

niets weg. Hij maakt alleen zichtbaar wat er al was, maar 
misschien nog niet volledig werd gezien.

Dat is precies wat extase doet. Ze onthult. In het moment 
van volledige aanwezigheid valt alles wat onecht was weg 
en blijft over wat werkelijk is. Kristalhelder, onmiskenbaar, 

echt.

Kristal wordt al eeuwenlang gebruikt om energie te 
versterken en helderheid te brengen. In de context van 

extase is hij de steen die het moment draagt. Die de 
intensiteit van volledige aanwezigheid niet verzacht maar 
eert. Die zegt: dit is echt. Dit is puur. Dit is wat er overblijft 

als je niets meer verbergt.

Het symbool van Extase is Diamond. Een open vorm, twee 
lijnen die naar elkaar toekomen maar niet sluiten. Wijd 

genoeg om te ademen, gevormd genoeg om richting te 
geven.

Extase is het moment waarop het verhaal van twee 
mensen zijn volledige glans bereikt. Niet het einde, maar 

het hoogtepunt. Het moment waarop alles wat ze hebben 
doorlopen, de zeven zalen, samenvalt in één volkomen 

moment van zijn.

Een diamant wordt gevormd onder de grootste druk. 
Hij is het resultaat van alles wat er aan voorafging, de 

tijd, de warmte, de kracht. Zo is extase ook. Ze is niet los 
verkrijgbaar. Ze is de vrucht van alles wat jullie samen 

hebben doorlopen, gevoeld en durven loslaten.

Diamond is de herinnering dat de reis er altijd toe doet. Dat 
elk thema, elke stilte, elke aanraking onderweg bijdraagt aan 
het moment waarop alles oplicht. Helder, puur, onvergetelijk.



VERLEIDEN



GRAFISCHE ELEMENTEN

Binnen Love Bubbles zijn grafische elementen meer dan alleen vormgeving. Ze dragen bij aan de beleving, ondersteunen het ritueel 
en helpen om liefde tastbaar te maken. Van ritueelboekjes en spelkaarten tot verpakkingen, condooms en ritueelboxen: ieder 
element is ontworpen vanuit dezelfde visie op verbinding, zachtheid en verdieping.

De grafische stijl beweegt mee met de verschillende liefdesthema’s en vormt een visuele vertaling van de reis die gasten maken. Door 
kleur, vorm, materiaal en symboliek zorgvuldig op elkaar af te stemmen ontstaat er één samenhangende wereld waarin ieder detail 
onderdeel wordt van de ervaring.





“OMDAT GOED 
VOELEN BEGINT 

BIJ VEILIG VOELEN”



FOTOGRAFIE
De fotografie van Love Bubbles is warm en doordrenkt van de natuur die haar 
omringt. Geen geposeerde perfectie, geen felle flitsers of koele studio-esthetiek. 
Maar licht dat er al was. De natuur staat centraal. Niet als decor, maar als 
hoofdpersoon. Een boom die zijn eigen verhaal vertelt. Gras dat beweegt in de wind. 
De omgeving van het LandGoed wordt gefotografeerd zoals ze is. Want de natuur 
rondom de Bubbles is geen achtergrond. Ze is onderdeel van de beleving.

De kleuren zijn aards en zacht. Warmte in ieder beeld van de roestbruine tinten van 
de herfst tot het zachte groen van de lente. Niets is overbewerkt. Niets is te scherp of 
te perfect. De foto’s ademen dezelfde filosofie als het merk zelf: wat er al is, is mooi 
genoeg. Je hoeft het alleen maar te zien.

Details worden met zorg gekozen. Het zijn de beelden die je niet direct kunt 
benoemen maar wel direct voelt, als een herinnering aan iets wat je nog niet hebt 
meegemaakt, maar al herkent.

Love Bubbles fotografeert niet om te imponeren. Ze fotografeert om uit te nodigen. 
Om de kijker even stil te laten staan en te laten voelen: daar wil ik zijn.









SOCIAL MEDIA



WEBSITE



LOVE BUBBELS BOEK



© MNDAY 2026


